
231008  Jefta— Ik ga dat wonder van dichtbij bekijken. 

Mogelijke insteek 
Heiligheid  
Nieuwe dingen 
Op een nieuwe manier 
Openbaring 

Dia 01 
Tekst 
Exodus 3:1-3 (Basisbijbel) 
Mozes was herder geworden van de kudden van Jetro, de priester van Midian, de vader van 
zijn vrouw.  
Op een keer had hij de kudde naar de overkant van de woestijn gebracht. Daar kwam hij bij 
de berg Horeb (Sinaï), de berg van God.  
Daar kwam de Engel van de Heer naar hem toe.  
De Engel stond midden in een braamstruik en zag er uit als een vuurvlam.  
Mozes zag dat de braamstruik wel in brand stond, maar niet verbrandde.  
Hij dacht: "Dat is wonderlijk! Ik zal eens gaan kijken waarom die braamstruik niet 
verbrandt."  
 
Dia 02 
en vers 13 en 14: 
Toen zei Mozes tegen God: "Maar als ik tegen de Israëlieten zeg: 'De God van jullie 
voorvaders heeft mij naar jullie toe gestuurd,' dan vragen ze mij misschien: 'Hoe heet Hij 
dan?' Wat moet ik dan tegen hen zeggen?" Toen zei God tegen Mozes: "Mijn naam is IK BEN. 
Zeg tegen de Israëlieten: 'IK BEN heeft mij gestuurd.  
 
Dia 03 
Inleiding 
Bekend verhaal, met het gevaar dat we dat als geschiedenis lezen - op een afstandje. 

Mozes heeft een Egyptenaar doodgeslagen en is de woestijn in gevlucht. Daar loopt hij al 
zo'n 40 jaar rond te banjeren en komt dan op eens bij de berg Horeb waar een wonder 
plaatsvindt en hij een onmogelijke taak krijgt toebedeeld van God: het volk Israël bevrijden 
uit de handen van de grootste wereldmacht van die tijd. 

Het wonder dat voor zijn ogen voltrekt is een brandende braamstruik die niet verteerd wordt. 
En als Mozes dat ziet, dan neemt hij het besluit: Ik ga dat wonder eens bekijken! 
 
Want dat wonder roept heel wat verwondering op bij Mozes 
Vuur verteert normaal gesproken. Vuur heeft brandstof nodig en verteert die brandstof. En 
hier wordt de brandstof niet verteert, zelfs niet opgenomen in het vuur. 
Het wonder: een brandende maar niet opbrandende braamstruik. 

Dan in dat wonder volgt er een hele dialoog tussen God en Mozes, waarin God tot Mozes 
spreekt als de God van zijn voorvaders, Abraham, Izaäk en Jakob. Uit die dialoog kunnen we 
heel veel lessen uit kunnen halen, maar daar wil ik vanmorgen niet op ingaan. 

Ik wil even stil blijven staan bij dat wonder: hoe God tot Mozes verschijnt 
Een brandende maar niet verterend vuur in een braamstruik. 

1



En dan bij de vraag van Mozes: als ik over U vertel, u vertegenwoordig… wie moet ik dan 
zeggen dat U bent? 
En dan hoort Mozes de woorden: IK BEN! 
IK BEN… Andere vertalingen zeggen: IK BEN, DIE IK BEN 
 
Dat zegt God vanuit een brandende niet verterend vuur. Verwondering of begrijpen? 
 
Wij kunnen hier dan heel snel de Ik Ben uitspraken van Jezus aan koppelen en dan er weer 
enige begrijpelijkheid aan koppelen, maar voor Mozes bleef bij een verwondering. 
Een wonder dat ons doet verwonderen. 

Een wonder: een brandend niet verterend vuur in een braamstruik en als definitie van God: 
IK BEN 

Mozes ziet een wonder en vraagt aan de God van het wonder zich de definiëren wie Hij is 
en krijgt een verwonderend antwoord. 
Mozes die wellicht dacht te weten wie God is.  
De God van Abraham Izaak en Jakob! 
De God van mijn voorvaderen, de God van mijn ouders, de God van mijn kerk. 
 
Mozes komt tot verwondering. 
Ik dacht te weten wat vuur is… 
Ik dacht te weten wie of wat God is… 
God is meer en verwonderend meer dan wat ik van Hem kan denken. 
 
Wat zou Mozes begrepen hebben als hij deze icoon had gezien? 
Dia 04 
???? 
En wat zien wij in die brandende braamstruik van Mozes? 

 
Dia 05 
Ik spring nu over naar een passage uit het NT., waar niet een mens vraagt aan God wie Hij is, 
maar Jezus aan de mens vraagt: "Wie zeg jij dat IK BEN?" 

Matteüs 16:15 en16: 
Maar Jezus zei tegen hen: "Maar Wie ben Ik volgens júllie?" Simon Petrus antwoordde: "U 
bent de Messias, de Zoon van de levende God." Jezus antwoordde: "Simon, zoon van Jona, 
wat heerlijk voor je dat je dit begrijpt! Want je weet dat niet doordat een mens je dat heeft 
laten zien. Maar mijn hemelse Vader heeft jou dat laten zien.  

Petrus krijgt een openbaring: een wonder! Hij ziet ineens wie Jezus is. Geen zaak van kennis 
of lang genoeg met Jezus opgetrokken of voldoende bijbelstudies gemaakt te hebben.  
Nee, God de Vader openbaart wie Jezus werkelijk is. 
 
Dia 06 
Maar dan gaat Jezus verder met die openbaring. 
Matteüs 16: 21-23: 
Vanaf dat moment begon Jezus aan zijn leerlingen uit te leggen wat er zou gaan gebeuren. 
Dat Hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat Hij daar mishandeld moest worden door de leiders 
van het volk, de leiders van de priesters, en de wetgeleerden. Dat Hij zelfs moest worden 
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gedood. Maar ook dat Hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. 

Toen nam Petrus Hem apart. Hij begon Hem streng tegen te spreken. Hij zei: "Heer, God zal 
ervoor zorgen dat dat niet zal gebeuren!" Maar Jezus draaide Zich om en zei tegen Petrus: 
"Ga weg, duivel! Je probeert Mij ongehoorzaam aan God te maken. Want jij wil niet wat 
God wil, maar wat mensen willen!" 

Dia 07 
Jezus, die zich openbaart als Messias begint te spreken over lijden, dood, maar ook over 
opstanding. 
Waarop Petrus heftig reageert en een schokkend antwoord krijgt. 
 
Ik stel voor dat Petrus hier een brandend maar niet verterend vuur ervaring krijgt 
voorgeschoteld. 
Dus laten we dit wonder ook eens van wat dichterbij bekijken.  
Wat gebeurt hier? 
 
Petrus maakt geen domme opmerking. Hij zegt wat wij ook maar al te gemakkelijk denken. 
Namelijk: En vuur verteert, want dat is wat vuur is. 
En Messiassen bevrijden, redden, verlossen ons van vijanden. Messiassen verteren onze 
vijanden. Daar past geen lijden en dood gaan in dat plaatje. 
 
Dus neemt Petrus Jezus apart. Hij scheidt Jezus van de rest. Hij maakt partjes van Jezus en 
eigent een eigen partje toe als enige waarheid. 
Hij probeert Jezus - God - in zijn doosje van kennis te stoppen.  
"U moet dat zijn wat ik denk dat messiassen zijn. 
Want laten we eerlijk zijn: De Vader heeft mij laten zien dat u de zoon van de levende God 
bent, de Messias, dus ik weet wat messiassen wel en niet doen. En Goden lijden toch niet? 
Goden kunnen niet gedood worden. Bij de Griekse goden niet, bij de Romeinse goden niet 
en bij bij ons helemaal niet!" 

Petrus denk in de vergelijking met het vuur: 
Net zo als vuur verteert, verlossen en bevrijden Messiassen. 
Net zoals vuur verteert, zolang er brandstof is, komen messiassen in opstand tegen 
onderdrukking en geweld.  
Dat is logisch! Dat is wat messiassen doen - bevrijden, redden. 
Messiassen zijn leeuwen van Juda, machtige strijders, verlossers. 
 
Dus als Petrus deze woorden hoort, is het als een brandende braamstruik zien branden in 
vuur dat niet verteert.  
Maar in plaats van Mozes kiest Petrus niet voor de verwondering en het vraagteken, van niet-
weten. Petrus kiest voor "ik weet hoe messiassen werken" en neemt Jezus apart en trekt Jezus 
naar zichzelf toe. 
En net zoals wij zo vaak zeggen, reageert Hij: Dat gaat niet gebeuren! 
Dat gaat u niet doen.  
U gaat doen wat ik graag wil dat u gaat doen.  

We zijn al lang genoeg onderdrukt door de Romeinen - daarvoor Grieken daarvoor Perzen 
en daarvoor Babyloniërs. 
Al die onzin over lijden en moet stoppen en we moeten focussen op… 
 
Dia 08 
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En wat zegt de brandende maar niet verterende braamstruik tegen Petrus?: 
Niet: "Ik ben die ik Ben". 
Dat had hij kunnen zeggen, maar dat had Petrus niet geholpen, omdat hij niet open stond 
voor verbazing en verwondering. 
Nee Jezus zegt: "Ga weg, duivel! Je probeert Mij ongehoorzaam aan God te maken. Want jij 
wil niet wat God wil, maar wat mensen willen!" 

Dit is het laatste wat je zou willen horen, als je een beeld van God hebt, waarvan jij denkt 
dat Hij iedereen uit de weg ruimt, die zijn weg blokkeert? 

Wat zegt Jezus hier precies? 
Niet dat Petrus de duivel is, of bevrijdt moet worden. 
Jezus zegt: Het is niet aan jou om te zeggen hoe en wat God is, of messiassen zijn en doen! 
Alsof ik achter jou aan moet gaan. 
Het is aan jou om achter Mij aan te gaan. En dan niet omdat jij weet wie ik ben, maar in 
verwondering, in afwachting en openheid, zodat ik kan openbaren wie en wat IK BEN. 
 
Petrus nam Jezus APART 
Daarmee wordt Hij een struikelblok op de weg die Jezus wil gaan. 
Hij staat IN De WEG, in plaats van DE WEG VOLGEND. 
 
Volg Mij niet op de manier en in de dingen, die jij wilt dat Ik doe, maar volg mij in 
verwondering op de weg waarop de Vader en Ik steeds meer zullen openbaren wie Ik Ben. 

God kan zich niet via onze kennis en onze wil nieuw openbaren 
Alleen als wij ons openen naar verwondering en verrassing kan God zich nieuw openbaren 
 
Volg Mij nu maar en dan ga ik je laten zien hoe jij als braamstruik kan branden zonder 
verteerd te worden. 
 
Volg Mij en Ik ga je laten zien hoe jouw eigen ikke, steeds meer Mij wordt.  
Hoe jij verbrand zal worden door mijn verterende liefde, die jou niet verbranden zal, omdat 
je dan echt wordt, wie Ik zou willen dat JIJ BENT.  
Zodat jij kan gaan zeggen Ik word, die Ik worden zal in Christus. 
 
Dia 08 
Jezus vervolgt het gesprek met deze woorden: 
Matteüs 16:24 en 25: 
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen:  
"Als je bij Mij wil horen, moet je stoppen met voor jezelf te leven.  
Je moet het kruis opnemen en Mij volgen.  
Want als je je leven voor jezelf wil houden, zul je het juist verliezen.  
Maar als je je leven opgeeft voor Mij, zul je het juist redden 

Er is goed nieuwes voor iedereen die opgevoed is met beelden van wat wij denken dat God 
is. 
Goed nieuws voor iedereen die op welke manier dan ook God in zijn of haar doosje stopt.  
Er is hoop en nieuws voor mij.  
Ik die God zo graag in mijn doosje stop. 
Goed nieuws als ik open ga staan in verwondering en mijn ikkie laat sterven. 
Niet meer wat ik vind, wat mijn mening is, of hoe ik het zie. 
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Beelden die God niet afspiegelen als de God die onder ons komt, met ons leeft, met ons 
sterft en opgestaan is. 
 
Ja er is een vuur, maar niet het vuur van zwavel en kolen.  
Er is een vuur - de heilige Geest - het vuur van Gods liefde, die ons eigen ikkie verbrandt…. 
 
Dat is je kruis op je nemen. 
Dat is je leven verliezen, zodat je het zult vinden. 
 
Dat is achter Jezus aangaan, discipel zijn. 
Door Jezus te volgen in gehoorzaamheid - te imiteren langs de Bergrede 
Ons kruis op ons nemen, door te sterven aan ons zelf zodat Hij groter wordt in ons 
En deelgenoot te worden in aan zijn lijden, zodat de opstanding met kracht in mij kan 
plaatsvinden. 
 
Ik nodig jullie uit om dichter bij dat vuur te komen. 
Niet te luisteren naar de angst voor een verterend vuur, maar die angst te laten verteren in 
zijn liefde. 
En je kruis op te nemen zodat Jezus deelgenoot wordt in alle aspecten van je leven en jij in 
alle aspecten van Zijn Leven. 
 
Kom laten we dat wonder eens van dichtbij gaan bekijken.  
Ik denk dat je er het leven in gaat zien. 
Amen 
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